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Verkondiging 

 

Terwijl in Jeruzalem de hoge heren hun boze plannen smeden, 

houdt Jezus maaltijd in Bethanië. 

Huis vol lijden betekent die naam. 

In dit huis waar veel leed geleden wordt, is deze lijdende knecht op zijn plek 

want zijn lotgenoten weten van de pijn, de eenzaamheid, de angst en twijfel. 

Ze weten wat Jezus te wachten staat… 

Machteloos voelen ze zich want wat kun je zeggen?   Wat kun je doen? 

Ach…. eigenlijk maar één ding: er voor Hem zijn, op je eigen manier, 

zoals Martha die druk is met koken en bedienen. 

Want Martha is niet iemand van veel woorden maar is op haar best als ze wat kan doen: 

Koffie zetten, boodschappen halen, met je naar het ziekenhuis rijden. 

Martha is een gouden meid.. 

Trouwens moet je haar zuster zien:  Maria… 

Ze zit misschien wel weer aan Jezus voeten en voelt welke weg deze voeten moeten gaan. 

Dat doet haar naar de fles grijpen, de fles nardusolie 

Misschien hebben ze die nog over gehouden van Lazarus’ begrafenis 

want nardusolie wordt gebruikt om de doden te zalven. 

Met deze olie zalft ze Jezus want ze voelt dat Hij ten dode is opgeschreven. 

Zo beelden Martha en Maria samen psalm 23 uit: “Al ga ik door een dal van diepe duisternis, 

U richt voor mij een maaltijd aan en zalft mij met olie” 

In het dal van diepe duisternis zijn er vrienden, mantelzorgers, die overvloedig hun liefde 

geven. 

Nee, het voorkomt niet de lijdensweg die Jezus moet gaan maar deze zorg, aandacht en 

liefde  verzachten de pijn en maken de weg beter begaanbaar. 

Natuurlijk…. er zijn altijd omstanders die roepen dat het verspilde moeite, weggegooid geld 

is maar dat roepen vooral zij die zuinig zijn in liefde en overal geld voor willen zien. 

Maar Jezus geeft Maria groot gelijk want er zijn momenten waarop je , zonder berekening, 

zonder je af te vragen wat het je kost of wat het oplevert, jezelf gewoon moet geven, 

pro Deo 

Pro Deo, gratis maar niet voor niets want liefde is nooit verspilde moeite; 

goede zorg, ook mantelzorg,  is onbetaalbaar en uiteindelijk dien je er God mee want zegt 

Jezus: “Wat je aan hen gedaan hebt, heb je aan Mij gedaan”. 

 

Zo krijgt Jezus op Zijn lijdensweg tekenen van liefde en hoop   

want ook Lazarus is er die door Jezus uit de dood werd opgewekt. 

Hij is het levende bewijs dat lijden en dood niet het laatste woord hebben. 

In dat geloof vieren wij Palmpasen. 



Nee, misschien zien we nog weinig reden tot feestvieren,  

gezien het lijden in de wereld of in ons eigen leven. 

Maar juist daarom is het nodig dat we niet alleen voor Jezus maar ook voor elkaar  

onze mantels uitspreiden en mantelzorg geven. 

Laten we niet alleen zwaaien met palmtakken maar ook de handen uit de mouwen steken 

voor een betere wereld, Gods Koninkrijk op aarde 

Want dat Koninkrijk is geen sprookje, zo van ezeltje strek je, tafeltje dek je.. 

Nee… wil Gods koninkrijk zich uitstrekken over heel de wereld  

dan moeten ook wij onze handen uitstrekken naar mensen in Bethanië… 

En waar dat gebeurt doet Christus, In en door ons, nog steeds intocht in onze wereld. 

Hosanna 

 

Kinderen een mandarijn laten halen, de viltstiften in laten leveren en daarna mogen ze naar 

de kindernevendienstruimte 

(kinderen verlaten de kerk) 

 

 


